
Auto fiets drive bridgeclub Lamswaarde 2023. 

 

Zo tegen de klok van 9 uur komen de eerste 

fietsers al aan bij ons clublokaal. Met wat 

passen en meten, onder het genot van een 

kopje koffie of thee, is de groep compleet en 

kunnen we, na een korte instructie, om half 10 

vertrekken langs een zestal locaties om daar 

telkens 4 spelletjes te bridgen. 

 

Bijna traditie getrouw is de eerste aanlegplaats de molen 

op Kuitaart. Marij, lid van onze club, staat ons al op te 

wachten met de koffie en thee. Al vlug verandert ze van 

koffiejuffrouw naar bridgespeler. Even invallen, en haar 

taken worden ter plaatse ook weer overgenomen; we 

komen niets te kort. 

  

Langs de noordkant van de Vogel komen we bij 

onze tweede stopplaats: recreatiecentrum de Vogel 

te Hengstdijk. Paco is thuis want zijn brommertje 

staat voor zijn huisje. Een lekker bakje koffie, of 

iets anders, smaakt daar altijd goed. Een plaats om 

goed te vertoeven en aan het geluid te horen, 

wordt het eerste misverstand geboren. Nauwelijks 

op de fiets bemerkt iemand dat hij iets vergeten is.  

Via de Plattendijk en Hoek en Bosch, 

centrum van de “bedrijvige” bedrijven van 

Kloosterzande, waarna later blijkt dat 

iemand daar nog nooit geweest is, komen 

we aan bij het Kabouterke, tegenover ons 

voormalig clublokaal.  Een lekker biertje of 

wijntje smaakt wel en het kan, want 

inmiddels is het de klok van 12 gepasseerd. 



Op naar de lunch 

in ons clublokaal 

Brandershole. We 

scheren langs de 

ontstaansbron van 

onze club. Genieten van het mooie polderlandschap en na een mooi 

tochtje van 21 km komen we aan bij de klaarstaande lunch. Een lekker 

bordje tomatensoep en een paar belegde broodjes. Na de lunch geen 

middagdutje, want met vereende krachten 

worden de lunchtafels omgetoverd in 

bridgetafels en kunnen we 

ook hier weer vier 

spelletjes bridgen. 

Ondertussen zorgt Pluvius buiten voor de plantjes. 

Weer op de fiets en geen regen meer. Maar donkere 

wolken duiden op een regenbui. En zoals het 

weerbericht dikwijls aangeeft; “Hier en daar” een bui, is 

het gelukkig voor ons deze keer: 

daar. En na een stevige tocht 

komen we droog bij Monique aan. 

Sommige fietsen gaan aan de 

energie-pomp, de berijders aan de 

bridgetafel. 

Genietend van het polderlandschap en de 

heerlijke zon fietsen we naar De Kroon in 

Sint Jansteen. De laatste kaarten worden 

gelegd en de terugtocht naar de 

thuisbasis kan weer worden 

aangevangen. 

De dag wordt met de volgende beelden afgesloten: 

 

        B e d a n k t   voor alle goede zorgen 


